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Waar komen ze vandaan? 



Bijbelgedeelte: Romeinen 15:14-25

De vraag ‘Waar komen ze vandaan?’ staat centraal. Als het goed is, is het de vraag die u ook stelt. Het
maakt altijd uit hoe wij een vraag stellen. Deze vraag stellen we naar aanleiding van de gelijkenis in Lukas
14:15-24. In het hoofdstuk ervoor, Lukas 13, wordt ook een vraag gesteld. ‘Zijn er ook weinigen die zalig
worden?’ Maar die vraag wordt op zo’n manier gesteld, dat de Heere Jezus eigenlijk duidelijk maakt dat Hij
daar geen rechtstreeks antwoord op gaat geven. Het antwoord dat Jezus wel geeft, is een spiegel. Een
spiegel waarmee de vragensteller zijn vraag weer terugkrijgt. Zo kunnen we ook deze vraag, waar komen
ze vandaan?, beantwoorden als een spiegel. 
‘Waar komen ze vandaan?’ – komt ú wel?
‘Waar komen ze vandaan?’ – gaan ze ons voor?
‘Waar komen ze vandaan?’ – gaat u hen zoeken?
Op die manier moeten we de vraag behandelen. We krijgen de vraag als het ware naar onszelf terug. 

Zo ging het ook bij de gelijkenis in Lukas 14. Het begon daar met een opmerking, die dezelfde strekking
had als de vraag in Lukas 13. De opmerking in Lukas 14 is ‘Zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods!’
Dat klinkt als een mooie rechtszinnige opmerking. Tafelgenoten zullen goedkeurend geknikt hebben: goed
gesproken, die man weet wat het belangrijkste is in het leven! De Heere Jezus geeft als antwoord een
gelijkenis, waarmee hij de vragensteller een spiegel wil voorhouden. De vraag van de gelijkenis is deze:
gelooft u écht dat diegene zalig is, die brood eet in het Koninkrijk van God? 
Als je écht gelooft dat je zalig bent in het koninkrijk van God, dan kun je zelf niet wegblijven. 
Als je écht gelooft dat je zalig bent in het koninkrijk van God, dan doet het je pijn als je ziet dat mensen
buiten blijven. 
Als je écht gelooft dat je zalig bent in het koninkrijk van God, dan wil je anderen erbij hebben.
Vandaar de vraag van de knechten in de gelijkenis: ‘Heer, degenen die uitgenodigd zijn komen niet, maar
de zaal moet toch wel vol worden? Hoe komen we ooit aan genoeg gasten, waar zouden wij ze kunnen
vinden?’ Want zij weten: hun meester is het zo waard dat velen van zijn gastvrijheid genieten. En het zou
voor de mensen zo goed zijn, om mee te mogen delen. ‘Waar moeten we ze vandaan halen?’ Zó stellen wij
nu deze vraag: ‘Waar komen ze vandaan, waar moeten wij ze zoeken?’
De heer zegt tegen zijn knechten twee verschillende dingen. Hij zegt eerst: ‘Ga in de wijken, straten en
pleinen van de stad.’ Dat is dus in dezelfde omgeving, maar op zoek naar andere mensen. Het tweede wat
hij zegt is: ‘Ga in de wegen en de heggen.’ Als er vanuit de eigen omgeving niet genoeg is, ga dan verder.
De wereld is groot genoeg om overal de nodiging te laten horen. Wat daarbij ook opvalt, is dat het mensen
in nood zijn, die gezocht moeten worden.
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Ik denk aan Nyi, een Chinese katoenhandelaar. Ruim anderhalve eeuw geleden. Als hij door de stad loopt,
ziet hij mensen een zaal binnengaan. Hij hoort dat daar een buitenlander spreekt over godsdienstige
zaken. Dit trekt hem, want altijd was zijn onrustige hart bezig met de vraag wat waarheid was. Hij gaat de
zaal binnen en hoort Hudson Taylor spreken vanuit Johannes 3:14 en 15: dat Jezus aan het kruis moest,
net zoals vroeger de koperen slang aan de staak – ‘opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve’.
Voor het eerst van zijn leven hoort Nyi over Jezus, Die naar deze wereld gekomen is om mensen uit hun
verloren bestaan te trekken. De duistere angst verdwijnt uit het hart van Nyi, hij ziet de heerlijkheid van
Christus. Het licht gaan op in zijn ziel. Aan het eind van de bijeenkomst loopt hij naar voren, en zegt: "Lang
heb ik naar de waarheid gezocht, net zoals mijn voorouders hebben gedaan. Maar ik heb haar nooit
gevonden. Ik heb overal gereisd en gezocht, maar zonder resultaat. Ik vond geen rust in confucianisme,
boeddhisme of taoïsme. Maar nu vind ik rust in wat ik vanavond heb gehoord. Vanaf nu geloof ik in Jezus."
Niet lang hierna vraagt hij aan Hudson Taylor: ‘Hoelang weten de mensen in Europa al van het Evangelie?”
“Sinds honderden jaren al.” Dan roept hij vol verbazing uit: "Wat?! Is het mogelijk dat jullie al honderden
jaren kennis hebben van deze blijde boodschap en zijn jullie nu pas gekomen om het ons te vertellen? Mijn
vader heeft meer dan twintig jaren naar de waarheid gezocht, en hij is gestorven zonder haar te hebben
gevonden. O, waarom zijn jullie niet eerder gekomen?!"

Uit deze geschiedenis leren we belangrijke lessen over de vraag: ‘Waar komen ze vandaan?’ 
De eerste is, dat de mensen om ons heen in nood zijn. Wij zijn er aan gewend naar de wereld te kijken als
een wereld verloren in schuld. Alle mensen hebben ‘gezondigd en derven de heerlijkheid Gods’. Alle
mensen staan schuldig tegenover God. Er zijn ook vele heidense godsdiensten, die afgodendiensten zijn.
Het is vijandschap tegen de ware God. Daar komt nog bij, dat we als reformatorische christenen best wel
in onszelf gekeerd zijn. We houden ons op afstand van de wereld. Dus zien we de wereld buiten ons als
een boze buitenwereld. Die houding houden we makkelijk aan. Natuurlijk, de mensen zijn best aardig, maar
van het geloof willen ze niets weten. Daarbij neemt de christenvervolging toe. Dat maakt dat we de wereld
zien als een wereld vol vijandschap. En die dingen zijn ook waar: ongelovigen zijn vijanden van God en van
Zijn Kerk. 
Maar het is niet het hele verhaal. Onze medemensen zijn in nood. Waar dan ook ter wereld hebben
mensen hetzelfde als wij: vragen, worstelingen, angsten en onzekerheden. Ze hebben hetzelfde als wij,
maar er is één groot verschil. Zij missen het licht van het Evangelie. Iets wat wij wel gekregen hebben,
maar zij niet. Zij leven in duisternis, en velen van hen voelen dat ook. 
Recent verscheen er een interview over Moslims in Oman. Zij leven voortdurend in angst, wantrouwen en
onzekerheid; nooit kunnen ze echt hun hart luchten, nooit echt zeker zijn van de ontferming van Allah. 
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U hebt vast ook weleens zo’n gesprek gehad, waarin een ongelovige zei: ‘Of er na de dood iets komt, dat
kun je nooit weten!’ Dat klonk heel stoer, zo van: houden jullie als christenen je mond maar dicht en maak
mij niks wijs. Maar achter die stelligheid zat misschien wel de benauwde vrees voor de dood als een
gapend zwart gat. 
We lezen van wetenschappers die vol overtuiging zeggen dat God niet bestaat, maar als zij dan hun
telescoop nog eens richten op dat immense heelal hopen ze zo dat het niet leeg is, dat er toch érgens
leven te bekennen is.
Er zijn mensen met een geweldige carrière, maar die nog niet eens hun huwelijk goed kunnen houden en
zich afvragen waar ze eigenlijk voor leven. 
Duizenden vluchtelingen zwalken over de Middellandse Zee; ze weten van de onleefbaarheid van hun
thuisland, de wreedheid van de mensensmokkelaars, de liefdeloosheid van Europa en de dreiging van de
zee – en hun hart schreeuwt of er nog iemand is die om hen geeft.

Zo geldt het in duizend opzichten, dat mensen buiten Christus in nood zijn. Verloren, dat gaat niet alleen
over straks, over de hel. Verloren, dat gaat niet alleen over het verleden, de grote schuld voor God.
Verloren, dat gaat ook over hun leven nu: hopeloos, verdwaald, ronddolend. ‘Zonder God en zonder hoop in
de wereld’ schrijft Paulus in Efeze 2. Dus ‘waar komen ze vandaan?’ Iedereen die tot Christus komt, is tot
Hem gekomen vanuit de schuld en vanuit allerlei nood. 
Wat doen mensen als ze in nood zijn? Zoeken ze God? Nee, er is geen mens die God zoekt. De Heere zegt:
‘Ik ben gevonden van hen die naar Mij niet zochten’. Alle mensen die gevonden zijn door God, moeten
zeggen dat ze God niet hebben gezocht, maar dat God hen heeft gezocht. God heeft zondaren gezocht
door Zijn Zoon te zenden: Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft
en dat Die eniggeboren Zoon Zijn dienaren uitzendt. Maar ook hier is een andere kant. Dezelfde Paulus
zegt in Handelingen 17:27, dat heidenen God zoeken ‘of zij Hem immers tasten en vinden mochten’.

Dan denk ik aan een ander verhaal uit China, van de Chinese zendelinge Gladys Aylward. Zij was op de
vlucht, eerst voor de Japanse legers, daarna voor de communisten. Het werd haar gebed, waar zij heen
moest. De Himalaya werd aangewezen. Daar trok ze heen, almaar dieper het gebergte in. Op een zeker
moment had ze al een dag geen sterveling gezien. Vertwijfeld vroeg ze zich af, hoe God haar nu hierheen
gezonden kon hebben. Samen met haar begeleider zong ze nog een lied. Zelf zakte ze ineen, maar haar
begeleider zocht nog even verder. Al spoedig kwam hij terug, mét een ander! Het blijkt een boeddhistische
monnik te zijn, die vraagt of zij alsjeblieft mee wil komen. Ze trekken nog dieper de Himalaya in en komen
dan aan bij een groot boeddhistisch klooster. Hartelijk werd ze welkom geheten, en die hele week hingen
de monniken aan haar lippen. Aan het eind van die week sprak ze de lama, de leider van het klooster. ‘Hoe
kan het toch,’ vroeg Gladys, ‘dat ik zó veel vertellen mag?’ De lama wees haar op een briefje aan de muur.
Een folder, meegenomen doorenkele monniken toen zij in de dichtstbij gelegen stad zendelingen gehoord
hadden. 

Ds. M. van Reenen - Waar komen ze vandaan?
Bijbelstudie n.a.v. lezing zendingsdag 2023



Op de folder stond Johannes 3:16. Diep waren de bewoners van het klooster geraakt door de boodschap
dat er een God is die naar de wereld omziet. Als boeddhist kenden ze geen persoonlijke god… En ze
dachten: als dit waar is, dan zal Hij op een dag meer van Zich laten horen. Jarenlang hebben ze daarom
gebeden om iemand die hen over deze God zou vertellen – en nu was Gladys er! 
Voelt u? Er zijn mensen in de wereld om ons heen die hartstochtelijk op zoek zijn naar God. Maar… zij
zullen Hem niet kunnen vinden als ze niet over Hem horen.

‘Waar komen ze vandaan?’ – die vraag moeten we ook omdraaien. ‘Waar komen zij vandaan, die het
Evangelie bij verloren zielen brengen?’ Anne van der Bijl had op één van zijn reizen naar Cuba een
onderhoud met de minister van cultuur. Het communisme, zo zei de minister, had ‘maar één doel: deze
wereld winnen.’ En christenen? Die hielden zich naar zijn idee alleen bezig met luchtspiegelingen. ‘Ik kan
alleen respect opbrengen voor een christen, als hij probeert mij te winnen voor zijn zaak. Maar gelukkig
zijn er niet veel van zulke christenen.’
Helaas gaat dat niet alleen over het Cuba van de jaren ’70. Aan het begin van de vorige eeuw nam
Johannes de Heer in zijn bundel een aangrijpend lied op:

Ginds in een steeg, vol ellende en nood,
Vond men een knaap aan de rand van de dood,
Men vroeg hem, hoe ’t met zijn ziel was gesteld;
“Nooit,” zei hij, “heeft men mij daarvan verteld.”

Toen men hem sprak van ’t verlorene schaap,
Glinsterde ’t oog van de stervende knaap.
„Weet gij wel zeker dat mij dat ook geldt?
Niemand toch heeft mij daar ooit van verteld.”

„’k Ben veel te min en te slecht”, sprak hij nu,
„Neen”, was het antwoord, „Hij stierf ook voor u;”
„O, is dat waar”, sprak de knaap nu ontsteld,
„Waarom toch heeft men dat mij nooit verteld?”

Dertig jaar geleden heeft men dit lied weer uit de liedbundel geschrapt. Te confronterend wellicht? Maar
helaas is het maar al te waar, en nog steeds. We zijn zo vaak druk met onze eigen dingen. Onze aardse
bezigheden, onze eigen ziel, onze eigen kerk. Jawel, we bezoeken de zendingsdag en zijn begaan met
mensen in andere landen. We doen een gift, we dragen ze op in onze gebeden – maar we gaan ook weer
over tot de orde van de dag. Veel mensen kennen christenen, maar ze kennen geen christenen die hen
over Jezus vertellen. 
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Waar komen ze nu vandaan, de mensen die wél aan anderen vertellen Wie Jezus is? 
Zij komen bij Jezus vandaan en zijn vol van Zijn liefde. 
Zij komen bij God de Vader vandaan, en vertrouwen zich toe aan Zijn zorg.
Zij komen bij de Heilige Geest vandaan, en smeken om Zijn leiding.
Zij komen uit ontmoetingen met hun naaste vandaan, en hebben oog voor hun noden.
Zij komen ook uit de gemeenschap der heiligen vandaan, en worden gedragen door de gebeden van
anderen. 
Ze komen juist uit de kerk. Iedereen die het Evangelie verkondigt is immers iemand die het eerst gekregen
heeft. Hij wordt uitgezonden vanuit de plaats waar hij de genade van de Heere mocht ontvangen en de
broederlijkheid mocht ontvangen. En daar waar de overvloed is, kan gedeeld worden. Er kán gedeeld
worden, maar gebeurt het ook? Er zijn voorbeelden genoeg waar het niet gebeurt.
Een onkerkelijk meisje uit Noord-Holland kreeg een relatie met een jongeman op Urk. In eerste instantie
moest ze niets van de kerk hebben. Door familieomstandigheden kwam ze toch onder het Woord. Ze werd
daar zó geraakt, dat het haar gebracht heeft tot de Heere Jezus. Ze kende vrede in haar hart, maar ook
boosheid. Ze was boos op die Urkers: ‘Er zijn bij jullie zó veel kerken, en waarom is er nooit iemand naar
ons gekomen om ons dit te vertellen?’ Natuurlijk, ook in Noord-Holland kun je het Evangelie horen, en
vanuit Urk zijn vele predikanten en zendelingen voortgekomen, maar u begrijpt vast wat ze bedoelde. 

Hoe anders ging het in Antiochië. Antiochië was een bloeiende gemeente van de vroege kerk. Er waren vijf
predikantsplaatsen. Na indringend gebed zijn twee van de vijf predikanten afgezonderd om uitgezonden te
worden. Eén van hen was Paulus. Sindsdien kon hij niet meer anders dan zoveel mogelijk plekken zien te
bereiken met het Evangelie. In zijn hart brandde een vurig verlangen om het Evangelie te brengen naar
onbereikten. In Romeinen 15:20 lezen we dat hij zeer begerig geweest is ‘om het Evangelie te
verkondigen, niet waar Christus [al] genoemd was’. In dit hoofdstuk lezen we van allerlei voornemens.
Rome, Spanje, Jeruzalem, Illyrikum. Paulus had veel reisplannen, en ze stonden allemaal in het kader van
het ene verlangen: Christus verkondigen. Nu hebben de meesten van ons niet dezelfde roeping als Paulus,
niet iedereen is een reiziger, niet ieders mogelijkheden zijn hetzelfde. Maar laten wij ons afvragen of ons
hart brandt van liefde voor God en de naaste, en of we van harte gewillig zijn om daarheen te gaan waar
de Heere ons hebben wil.

Zeg het toch voort, o zeg het toch voort!
Predik den Heiland door daden en woord,
Dat geen verwijt u het hart ooit doorboort:
„Nimmer nog heb ik van Jezus gehoord.”

Ds. M. van Reenen
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 In de gelijkenis van het grote avondmaal wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds ‘de straten en
wijken der stad’ en anderzijds ‘de wegen en heggen’.

 Is er verschil tussen die twee? Zo ja, kunt u duiden wat de Heere Jezus hiermee bedoelde?
Hoe zou dat verschil betrokken kunnen worden op de praktijk van het zendings- en
evangelisatiewerk in onze kerk?

 Ds. Van Reenen zegt dat overal ter wereld mensen in nood zijn en worstelen met vragen en
onzekerheden.

Herkent u dat vanuit ontmoetingen met andersdenkenden? Zo ja, wilt u daar iets van delen?
Hoe gaat u ermee om als u mensen ontmoet die iets van hun vragen en onzekerheden laten zien? 

 Ds. Van Reenen benoemt een oud lied, met in het refrein de volgende zin: „Nimmer nog heb ik van
Jezus gehoord.”                                                                                                                                                             
Denk met elkaar na over concrete en laagdrempelige acties waarmee in uw gemeente mensen bereikt
kunnen worden met het Evangelie, die nog nooit van Jezus gehoord hebben. 
 Lees Romeinen 15:16.

‘opdat de offerande der heidenen aangenaam worde…’. Dat betekent volgens de Kanttekeningen:
‘niet die de heidenen zullen opofferen, maar die ik uit de heidenen tot God zal bekeren, en alzo
Gode zal opofferen door mijn dienst’. Bespreek met elkaar de betekenis van deze woorden.
In hoeverre staat het doen van zendingswerk gelijk aan het brengen van een offer? 

 Uit Romeinen 15:20 blijkt dat Paulus bij voorkeur het Evangelie brengt op die plaatsen waar het niet
eerder geweest is.

In de Bijbel wordt ook wel gesproken over ‘zendelingen’ die voortbouwden op het werk van hun
voorgangers. Kunt u daar enkele voorbeelden vanuit de bijbel van geven? 
waarom is het ook vandaag belangrijk om, bijvoorbeeld In Malawi, voort te bouwen op het
zendingswerk van voorgangers?
Zending bedrijven onder niet bereikten is moeizaam werk en vraagt om veel geduld en nog meer
gebed. Bespreek met elkaar wat dit werk zo moeizaam maakt. 
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