
Bijbelstudie

N.a.v. gehouden lezing zendinsdag 2023

Ds. K. den Boer
Met wie wordt Gods huis vervuld?



Bijbelgedeelte: Lukas 14:12-24

Als we nadenken over een huis, als je kijkt naar een kerkgebouw, dan is daar nog ruimte. Er zijn nog
plaatsen, dus ook dit kerkgebouw heeft nog ruimte genoeg. En als we denken aan ons eigen huis, kunnen
er kamers leeg zijn. Zeker als kinderen opgroeien en het huis uit zijn gegaan. Er is dus ruimte in huizen. Zo
is er ook ruimte in het huis van God. De Heere zegt, in Johannes 14:2, In het huis Mijns Vaders zijn vele
woningen. Uit Jesaja 66 horen we dat de Heere juist op dit moment bezig is met het bouwen van een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een nieuwe aarde, zonder vervuiling, zonder klimaatproblematiek.
Maar vooral ook zonder zonden en ellenden. Zonder rouw, zonder ziekte. Een hemel waar al de gelovigen
eeuwig zullen zijn om God te eren, te loven en te danken. Omdat Hij ze heeft vrijgekocht door het
volbrachte werk van Zijn Zoon. 

En nu is al die jaren het Evangelie al uitgegaan, ook tot de Joden. Dat zien we in deze gelijkenis; dat eerst
het Evangelie kwam tot het Joodse volk. Zij hebben de Heere Jezus afgewezen. In onze gemeenten wordt
ook het Evangelie verkondigd. Dan is de vraag wat het Evangelie heeft uitgewerkt. Is het geloof
opgebouwd, als er tenminste geloof is? Zijn er dode zondaren tot leven gewekt door het machtige werk
van de Heilige Geest? Hebben mensen hun zonden beleden en de toevlucht genomen tot Christus, omdat
de Heilige Geest trok en hen overtuigde van zonde, gerechtigheid en oordeel? Is dat gebeurd? Of zijn wij in
onze reformatorische gezindte zo gewend dat we op zondag het Evangelie tot ons nemen? Wat werkt het
nu uit? Terwijl er een hele belangrijke opdracht voor ons als kerk ligt. Het is niet vrijblijvend wat we horen.
‘En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn
huis vol worde’. Dwing hen. Dat is geen moeten, of een bevel zoals dat in het leger gegeven wordt. Zo
werkt dat niet met het geloof. Mensen kunnen niet gedwongen worden, maar je kunt wel ernstig,
aanhoudend spreken over de noodzaak dàt we moeten komen en gehoor moeten geven aan de roeping.
Dat wil ‘dwingen’ zeggen. Die roeping komt dagelijks tot ons en onze kinderen. 

De hemel is de woonplaats van God. De hemel heeft nog ruimte voor zondaren die met al hun zonden hun
toevlucht nemen tot God. Voor zondaren die tot Christus vluchten en zonde belijden. Dat huis moet vol
worden, de plaatsen rondom het avondmaal, waarvan wordt gesproken, moeten gevulde plaatsen zijn. 
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Waarom moet het huis van God vol worden? 
In de gelijkenis wordt gesproken over een mens die een avondmaal gaat houden. Veel mensen worden
genodigd. Een dienstknecht wordt gezonden om de mensen te roepen die uitgenodigd zijn. De eerste keer
als die dienstknecht komt bij de mensen, hebben ze allerlei excuses. Ze kunnen niet, ze hebben geen tijd,
ze hebben andere belangrijke zaken te doen. Ze wijzen de nodiging af. Als de knecht dit vertelt aan zijn
heer, wordt de heer boos. Hij stuurt zijn knecht weer weg. Nu moet hij naar de wijken en de straten, om
daar de kreupelen, de armen en de verminkten te roepen. Als ze dan bij zo’n verminkte komen, moeten ze
niet wegkijken vanwege de verminking, ze moeten niet schrikken. Ze moeten de mensen ondersteunen en
meenemen. Blinden de weg wijzen, zwakken die niet kunnen lopen, dragen. De knecht doet dit. Als hij
terugkomt, zegt hij dat hij precies gedaan heeft wat de opdracht was. Nog is er plaats. De knecht moet
vervolgens weer op pad, nu naar de wegen en de heggen. Hij moet de mensen dwingen om binnen te
komen, zodat het huis vol wordt.

Waarom moet het huis van God vol worden? Is dat voor die mensen? Of is het om God te eren? Het huis
van God moet vol worden, zodat God geëerd wordt. De mens is in zonde gevallen. De schepping was
prachtig, maar wij zijn gevallen in Adam. Als we ons eigen hart kennen, dan hebben we helder waar het
probleem zit. Er zijn gebroken gezinnen, uithuisplaatsingen, huiselijk geweld, ruzies tussen ouders en
kinderen, samengestelde gezinnen, drugs, het is één grote ellende. Het is de ellende van de wereld. Maar
er is ook ellende in ons eigen hart; de zonde, de duisternis, het ongehoorzaam zijn. Het niet volledig dienen
van God, maar wel een klein beetje, zodat het aan de buitenkant nog wat lijkt. Het afdwalen elke keer,
zodat de liefde verkilt. De lauwheid, de ongelovigheid. De mens heeft zich van God afgekeerd. En wat is nu
het werk van de Heere Jezus? De Heere Jezus is gezonden naar deze aarde om zondaren zalig te maken.
Hij is gekomen om te zoeken datgene wat verloren was. Nu is de Heere Jezus naar de hemel opgevaren en
is de opdracht gekomen naar de discipelen, apostelen en al degenen die in de lijn staan van mensen die
het Evangelie brachten, om het Evangelie uit te delen, te verkondigen en te zaaien. In de kerk, op straat, bij
defensie, op de zendingsgebieden, in Oekraïne. Op alle plaatsen mag het Evangelie gezaaid worden.
Wanneer krijgt God dan de eer? Als het gezaaide zaad tot bloei komt, omdat God Zelf daarvoor zorgt. Als
de Heilige Geest, zoals beschreven in de Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 22, het geloof ontsteekt in
een dode zondaar, wordt God geëerd. God wil niet dat mensen verloren gaan. God wil dat mensen
verzoend worden met hem, door het bloed van de Heere Jezus Christus. God zegt in 2 Petrus 3:9: De
Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet
willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Als mensen tot bekering komen
wordt God geëerd. Dan zeggen we met de berijmde woorden van Psalm 89: door U, door U alleen, om het
eeuwig welbehagen. 
Kan dat nu nog? Is er nu nog ruimte? Ja, er is nog plaats. God gaat door met het zaaien, nat maken en van
dood levend maken, tot de laatste dag. De nodiging gaat uit, ook vandaag, overal ter wereld. Hoe gaat die
nodiging uit? Wie stuurt God om zijn huis vol te maken?
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God stuurt een dienstknecht, lezen we in de gelijkenis. Vers 17: en hij zond zijn dienstknecht uit ten ure
des avondmaals, om den genoden te zeggen: Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Dat zijn niet alleen de
zendelingen, jongerenwerkers of predikanten. Dat zijn ook alle schakels in de keten; de vaders, de
moeders, opa’s, oma’s. Ze zijn allemaal geroepen het Evangelie te delen. Thuis, op zendingsvelden; overal
moet het verkondigd worden, waar de Heere ons ook roept. Iedere keer als Gods Woord opengaat, roept
God ons tot Zich en gaat de nodiging uit. God zegt het Zelf in Romeinen 10:17; Zo is dan het geloof uit het
gehoor, en het gehoor door het Woord Gods. 
In Oekraïne wordt zendingswerk gedaan onder de Roma, een zigeunervolk. De zigeuners worden
behandeld als een derderangs volk, ook door de Oekraïners. Het Evangelie wordt gedeeld en dat is
noodzakelijk. De Roma kunnen niet lezen, hun kinderen gaan niet naar school. Dus als zij het Evangelie
horen, zitten ze als het ware op het puntje van hun stoel om te luisteren naar de geschiedenissen uit de
Bijbel. Zo is het geloof uit het gehoor. Daarom is het noodzakelijk dat Gods Woord wordt verteld aan
mensen. Want hoe kunnen we geloven in de Heere Jezus als we nog nooit van Hem gehoord hebben? Hoe
kunnen mensen in Afrika, Suriname of Papoea-Nieuw-Guinea geloven in de Heere Jezus als ze nog nooit
over Hem gehoord hebben? Hoe moeten mensen in Nederland hem kennen, als zij nog nooit van Hem
hebben gehoord? Want ook in Nederland gebeurt het dat mensen nog nooit van Hem gehoord hebben. De
Heere gebruikt woorden. God stuurt dienstknechten, predikanten, zendingswerkers, vaders, moeders,
meesters, juffen, om het Evangelie door te geven. Zodat mensen de boodschap van het Evangelie horen
en tot geloof komen. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft
Zijn Zoon niet gezonden in de wereld opdat Hij de wereld veroordele zou, maar opdat de wereld door Hem
zou behouden worde.

We komen als christenen elke keer mensen tegen, of het nu op het zendingsveld is, of in de stad. Daarom
worden wij geroepen om elke morgen onze knieën te buigen en te zeggen: ‘Geef mij een open oog en een
open hart voor de mensen die ik vandaag tegenkom, zodat ik een kans krijg het Evangelie te delen. Dat ik
iets groots mag zeggen over U, opdat U geëerd wordt.’ 

Wij worden geroepen. Wat doen wij daarmee? De mensen in de gelijkenis hadden allerlei excuses. Ze
wilden niet, ze hadden geen tijd. Zijn wij net als de mensen in die gelijkenis? Keurig naar de kerk, gedoopt,
belijdenis gedaan. Maar is het nu zo dat we de Heere met ons hele hart dienen en Hem liefhebben boven
alles? Het is onze ellende als we God niet liefhebben boven alles. Deze gelijkenis houdt ons, als mens, als
kerk, een spiegel voor. We zijn druk met de wereld, druk met het uitstippelen van ons eigen pad in dit
leven. Waar gaat onze tijd aan op? We hebben geen tijd voor dingen van de eeuwigheid en voor het dienen
van God. Weet wel dat al die mensen in de gelijkenis zijn geroepen. Aan het einde van de gelijkenis staat
heel duidelijk dat geen van de mensen uit de eerste groep het Koninkrijk van God zal binnenkomen. Dus
met deze geroepen mensen, wordt het huis van God niet gevuld. Met wie dan wel?
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Met wie wordt Gods huis gevuld? 
In Johannes 14:2 en 3 geeft de Heere Jezus zelf antwoord. Hij heeft net tegen Zijn discipelen gezegd dat er
in het huis van Zijn Vader vele woningen zijn. Hij zegt: Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik
heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook
zijn moogt, waar Ik ben. Dus op dit moment, zegt de Heere Jezus, worden al die plaatsen bereid. Voor onze
kinderen, jongeren, ouderen. Voor mensen in Papoea-Nieuw-Guinea, Suriname, Oeganda, Nederland,
waar ook ter wereld. Op dit moment worden al die plaatsen bereid, voor degenen die nog zullen worden
toegedaan. Dan, als de laatste gelooft in Jezus Christus, komt Jezus weder. Dan zal Hij tot zich nemen al
degenen die geloven in Hem als hun Borg, hun Redder, hun Zaligmaker. Zij zullen komen op al die plaatsen
die bereid zijn. Dát is de hemel, dát is de nieuwe aarde. 
Dat is voor eeuwig bij de Heere Jezus zijn.
Dat is voor eeuwig bij God de Vader zijn. 
Dat is voor eeuwig in de nabijheid en aanwezigheid van God de Heilige Geest zijn. 
Die oneindige oceaan die er is in de liefde van de Goddelijke Drie-eenheid, daar zullen al de gelovigen zijn.
Alle mensen, alle kinderen die geloven in Hem en Hem liefhebben. 

Het Woord van God, de blijde Boodschap, moet dus verteld worden. Het moet doorgegeven worden, met
ernst, met liefde, aanhoudend, met gebed. En als het Woord dan uitgaat, gebeurt er wat. We lezen dat in
Handelingen 2: En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Die korte preek van Petrus werd
door de Heilige Geest gebruikt om de harten van mensen door te prikken. De Heilige Geest gebruikte het
om het hart te raken. ‘En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen mannen
broeders? En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus
Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. 
De Heilige Geest maakt gebruik van Zijn Eigen woord. Als de Heilige Geest, als het ware, de vonk ontsteekt
en daarmee het geloof ontsteekt in het hart van een mens. Als een mens gaat geloven dat Jezus Christus
zijn Verlosser is, dan verandert het hele leven en het eeuwigheidsperspectief. Dat gebeurde bij Lydia de
purperverkoopster in Handelingen 16: en een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van
de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op
hetgeen van Paulus gesproken werd. Dat is het werk van de Heilige Geest. 
Hoort u erbij? Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! Beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de
grondlegging der wereld. Er is nog plaats. Gods huis moet vol worden. Ga dan henen, onderwijst al de
volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen
onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der
wereld.

Ds. K. den Boer
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 ‘In onze gemeenten wordt ook het Evangelie verkondigd. Dan is de vraag wat het Evangelie heeft
uitgewerkt’.

 Hoe wordt de uitwerking van het Evangelie in uw gemeente zichtbaar? Waaraan kunt u zien dat
de Heilige Geest aan het werk is?
 Welke belemmeringen ziet u in uw gemeente voor de uitwerking van het Evangelie?
 Welke belemmeringen ervaart u in uw eigen leven? 

 ‘Het huis van God moet vol worden, zodat God geëerd wordt’.
 Welke troost zit opgesloten in bovenstaande zin uit de inleiding van ds. Den Boer?
 En welke verantwoordelijkheid ligt daarin voor uw gemeente en voor uzelf? 

 Bent u het met ds. Den Boer eens dat iedereen geroepen is om de nodiging uit te laten gaan?                              
Zo ja, wat betekent dat voor u persoonlijk? 
 Zie Lukas 14:24

 Wie bedoelde de Heere Jezus in Zijn tijd met ‘de mannen die genood waren’? 
 Op wie zou deze tekst vandaag betrekking kunnen hebben? 

 Lees Lukas 14: 15-24 nog eens door.
 Wat betekent deze gelijkenis voor de voortgang van het zendingswerk?
 Hoe kan in uw gemeente het zendingswerk (nog) meer onder de aandacht gebracht worden?  

Bijbelstudievragen:
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