Winterconferentie 2016

Op 7 en 8 januari 2016 is de jaarlijkse
winterconferentie gehouden voor studenten
en beginnende predikanten.

De opening werd verricht door ds. P. den Ouden. In zijn indringende overdenking over
Psalm 119:1: “Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des HEEREN
gaan” hield hij de aanwezigen een spiegel voor. Hierbij werd benadrukt dat het leven
van de oprechten van wandel het stempel van het kruis draagt en dat oprechten van
hart de HEERE dienen met een onverdeeld hart, zonder bij-oogmerken (voor de tekst
van de overdenking, klik hier).

De middaglezing van dr. M. Klaassen droeg de titel “Adam in het geding. Peilingen
rond een actueel debat”. In een heldere uiteenzetting werd duidelijk gemaakt wat de
consequenties zijn als de historiciteit van Adam losgelaten wordt.

In de avondlezing gaf dr. M. Kater middels zijn lezing “Preaching plain and Practical —
The Arte of Prophesying (William Perkins, 1558-1602)" de aanwezigen een
karakterisering van de prediking van de puriteinen. Het centrale punt is ‘Predik
Christus, door Christus en tot glorie van Christus’!

Vrijdagochtend nam dr. P. de Vries zijn gehoor mee naar Pascal. De lezing had als
titel “De actualiteit van de apologetiek van Pascal; Blaise Pascal als geestelijke leerling
van Augustinus en als apologeet van het christelijk geloof” (voor de tekst van de lezing,
klik hier).

De conferentie werd afgesloten door ds. A.J. Schalkoort via een pastoraal slotwoord
over 1 Timotheus 4:7b “En oefen uzelf tot godzaligheid”. Om als predikant zelf staande
te kunnen blijven en te volharden op de geestelijke loopbaan, is dagelijks de geestelijke
training nodig. Eén van de dingen, die hiervoor expliciet genoemd worden, is het acht
geven op leer en leven (voor de tekst van het slotwoord, klik hier).

We mogen terugzien op een goede conferentie met leerzame lezingen en goede
ontmoetingen.



