
Joden, tot in de verste uithoeken van de diaspora, 

gebeden om terugkeer. In Psalm 137 hebben zij 

hun heimwee uitgezongen. De hoop op terugkeer 

doet de Jood overleven in een wereld, die hem 

vijandig gezind is. 

• OPRICHTING VAN DE ZIONISTISCHE ORGANISA-

TIE IN 1897

 Tijdens een congres in Bazel werd de Zionistische 

Organisatie opgericht. 

 Binjamin Herzl zegt in datzelfde jaar: ‘In Basel heb 

ik de Joodse staat gesticht. Als ik dat hardop zou 

zeggen, zou de hele wereld me uitlachen. Over vijf 

jaar wellicht, maar over vijftig jaar zal iedereen het 

zeker zien.’

• DE BALFOUR-VERKLARING IN 1917

 De Balfour-verklaring is vervat in een brief, 

geschreven op 2 november 1917 door de Britse 

minister van Buitenlandse Zaken, Balfour, aan 

Rothschild, lid van de bekende bankiersfamilie, htt-

ps://nl.wikipedia.org/wiki/Rothschild_(geslacht). 

De brief was bestemd voor de zionistische 

beweging en kwam tot stand na intensief lobbyen 

door Chaim Weizmann, de opvolger van Herzl. In 

deze verklaring stelt de Britse regering, dat zij

 - onder voorbehoud - verklaart positief te staan 

tegenover de stichting van een nationaal tehuis 

voor het Joodse volk in Palestina en dat zij haar 

uiterste best zal doen dit project te faciliteren.

• OPRICHTING VAN DE STAAT ISRAËL IN 1948

 Op de dag dat de staat Israël wordt uitgeroepen 

(14 mei 1948) spreekt David Ben Goerion deze 

woorden: ‘Vandaag, nu we onze onafhankelijkheid 

vernieuwen, moet onze eerste zorg zijn het 

bouwen van ons land, het versterken van onze 

economie, de veiligheid en de internationale 

status. Deze dingen zijn echter middelen en geen 

doel. Het doel is een staat, die de vervulling van de 

profetie te zien geeft, die verlossing brengt en die 

een gids en voorbeeld voor alle mensen zal zijn. In 

de woorden van de profeet is voor ons een 

altijddurende waarheid vervat: Ik zal u geven tot 

een licht voor de heidenen, opdat gij mijn zaligheid 

moogt zijn tot aan het eind van de aarde.’

Het heeft de Heere behaagd om Zijn plan uit te 

voeren en Zijn beloften te vervullen en daarbij gebruik 

te maken van het zionistische streven. Door alle 

menselijke overleggingen en handelingen heen 

volvoert Hij Zijn raad.

Veel puriteinen en Nederlandse oudvaders hebben 

over de terugkeer van de Joden naar het land der 

vaderen gesproken, toen daar nog niets van te zien 

was. Ze hebben uitgezien naar het nationaal én 

geestelijk herstel van Israël. En wij? Er liggen nog 

beloften voor Israël. We maken er geen puzzel van. De 

Bijbel is geen spoorboekje voor de toekomst. Maar de 

vervulling van de profetie ligt gegarandeerd in Hem 

Wiens Naam is HEERE, de God van Abraham, Izak en 

Jakob, de getrouwe Verbondsjehova. Hij is gisteren en 

heden Dezelfde, en tot in eeuwigheid. Daarom 

hebben de profetieën uit het verleden ook geldigheid 

in het heden en in de toekomst. En daarom kon Paulus 

zeggen: ‘Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre! (…) 

God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij tevoren 

gekend heeft (…)’ Rom. 11:1a en 2a).

Geen ander land op aarde is ooit door God beloofd 

aan een volk. De natie Israël is echter een speciaal 

land beloofd! De HEERE zegt tot Abraham in Genesis 

13 vanaf vers 14: 

14. En de HEERE zeide tot Abram, nadat Lot van hem 

gescheiden was: Hef uw ogen op, en zie van de plaats, 

waar gij zijt noordwaarts en zuidwaarts, en oostwaarts 

en westwaarts.

15. Want al dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven, en aan uw 

zaad, tot in eeuwigheid.

16. En Ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, 

zodat, indien iemand het stof der aarde zal kunnen 

tellen, zal ook uw zaad geteld worden.

17. Maak u op, wandel door dit land, in zijn lengte en in 

zijn breedte; want Ik zal het u geven.

De Heere is een Waarmaker van Zijn Woord. Ook t.a.v. 

Zijn volk Israël. Hij heeft het niet verlaten. Het is op 

zichzelf een zeer bijzonder feit dat na zoveel eeuwen 

‘ballingschap’ een volk terugkeert naar zijn oorspron-

kelijk gebied. We kunnen op zijn minst spreken van 

een historisch wonder. Dat dit volk na eeuwen van 

vervolging en ellende nog springlevend blijkt te zijn, 

maakt de verwondering alleen maar groter!

DE TERUGKEER VAN DE JODEN NAAR HET LAND 

VAN DE VADEREN…

Als we de geschiedenis van het Joodse volk nagaan, 

vanaf het einde van de 19e eeuw tot heden, dan zien 

we die terugkeer voor onze ogen gebeuren.

De Heere vervult op wonderlijke wijze Zijn beloften. 

Van stap tot stap.

We noemen enkele feiten:

• DE GEBOORTE VAN HET ZIONISME IN 1862

 Zionisme is het verlangen van de Joden om terug 

te keren naar Sion, de naam van de Tempelberg. 

Tegelijk ook de naam om het hele Joodse vader-

land aan te duiden. In wezen was het Zionisme al 

25 eeuwen latent aanwezig.  Vanaf de verwoesting 

van de tempel en hun verdrijving uit Israël hebben 

Geen ander land op aarde is ooit door 
God beloofd aan een volk. De natie Israël 
is echter een speciaal land beloofd! 
 

Wilhelmus à Brakel vraagt in zijn Redelijke Godsdienst: ‘Zal het Joodse volk uit alle volken en vanuit 

alle gebieden op deze aarde verzameld worden, en terugkeren naar het land Kanaän? En zal het dit 

land, dat aan Abraham beloofd is, bewonen en Jeruzalem herbouwen?’

Voordat hij deze vraag behandelt, noemt hij eerst vier redenen waarom, door alle tijden heen, het 

Joodse volk is blijven bestaan. Daarna haalt hij diverse Schriftplaatsen aan m.b.t. de landbelofte. 

O.a. Ezechiël 37: 

21. Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der 

heidenen, waarhenen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land.

22. En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israëls…

25. En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond 

hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot in eeuwigheid…

P.D. Knöps, secretaris

Visie commissie
COMMISSIE ISRAËL

De terugkeer van de Joden naar 
het land van de vaderen is een 
opmerkelijk gebeuren in de wereld-
geschiedenis, waarbij wij ons moeten 
wachten voor een houding die geen 
enkel verband ziet met de vervulling 
van de beloften van God, en voor 
een houding die de beloften van God 
zonder enige reserve vervuld ziet 
(Jeremia 16:14-15, Romeinen 4:13, Efeze 
2:12, Hebreeën 4, 2 Petrus 3:9)

stelling 

12

zicht op de kerk 21zicht op de kerk20


