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In de synodevergadering van 11 september 2020 zijn de 15 stellingen van de commissie
Israél behandeld en aangenomen. Deze stellingen zullen de komende tijd in het blad
Zicht op de Kerk worden toegelicht door de leden van de commissie.

In dit nummer vindt u de toelichting op de tweede stelling.

et Evangelie is een blijde tussen haar zaad; datzelve zal u de kop

boodschap voor verloren zondaren. vermorzelen, en gij zult het de verzenen

In het Evangelie is de belovende vermorzelen' (Gen. 3:15). Het ware geloof richt

God aan het woord Die zondaren zich op die beloften van God en heeft krediet
toeroept: "Wendt u naar Mij toe, wordt voor dat wat God belooft in Zijn Woord. \We
behouden, alle gij einden der aarde; want Ik zien dat heel duidelijk bij Abraham als hij
ben God en niemand meer' (Jes. 45:22). De geroepen wordt uit Ur der Chaldeeén om te
eerste belofte klonk al direct na de zondeval: gaan naar het land dat de HEERE hem wijzen
‘En Ik zal vijandschap zetten tussen u en zal. De HEERE belooft Abraham dat hij tot een
tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en groot volk zal worden en dat al de geslachten
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der aarde in hem gezegend zullen worden (Gen.
12:2,3). Calvijn leert ons dan ook dat het ware geloof
begint bij de belofte, het rust op de belofte en het
eindigt bij de belofte.

Als wij belijden dat al Gods beloften
ja en amen zijn in Christus Jezus,

dan wil dat echter niet zeggen dat
alles wat beloofd is, ook daadwerkelijk
al in vervulling is gegaan.

Geloven betekent volgens hem in de belovende
houdgreep van een ontfermend God liggen.
Maar hoe kan God zondaren zegen en zaligheid
beloven, terwijl God een God is Die rechtvaardig
oordeelt en ook toornt over de zonde? Dat kan
alleen vanwege Hem, Die in deze wereld kwam

Messiasbelijdende Joden nu
Prof. Dr. P.A. Siebesma

Messiasbelijdende Joden in de toekomst
ds. P. den Butter

www.hhk.nl//israel/live-event

met medewernking van kindetkaor Samuéluit Albaserdam!

18 | ZICHT OP DE KERK

om volkomen gehoorzaam te zijn aan de wil van
Zijn Vader en omwille van Hem Die kwam om

met één offer een volkomen verlossing aan te
brengen. ‘Want zovele beloften Gods als er zijn, die
zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen'’ (2 Kor. 1: 20).

In de kanttekening bij de Statenvertaling kunnen
we lezen dat ‘God in het nieuwe Verbond geen
beloften der zaligheid doet, noch volbrengt, dan

in Christus en door Christus' Dit is het wat we als
commissie Israél graag onderstrepen in stelling
twee: ‘'Omdat Gods beloften in Christus ja en amen
zijn, hebben de oudtestamentische beloften hun
zekere vervulling in de nieuwtestamentische
bedeling. (Lukas 1:72-73, Lukas 22:20, Romeinen 1:1-
2, 2 Korinthe 1:20, Galaten 3:16, Hebreeén 9:15)'

In en door Christus worden Gods beloften

zeker vervuld. Toen de Heere Jezus riep: ‘Het is
volbracht!, toen scheurde het voorhangsel en toen
lag de weg naar God open, een verse en levende
weg, de weg van Jezus' bloed, waardoor wij met
vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon van
Gods genade. Alleen om Jezus' wil vervult God Zijn
beloften en dan gaat het om alle beloften die God
gedaan heeft (2 Kor. 1:20). Dan gaat het om Gods
beloften met het oog op de zaligheid van heidenen,
alsook om Gods beloften met het oog op Israél.
Ze zullen hun vervulling niet missen! Simeon heeft
ervan gejubeld dat Christus bereid is tot een Licht
tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van
Gods volk Israél (Luk. 2:32).

ISRAELAVOND

DV. vrijdagavond 5 maart 2021 organiseert de com-
missie Israél een zogenaamde Israélavond. Vanwe-
ge de coronamaatregelen zal deze avond alleen
online via een livestream vanuit de HHG Ridderkerk
(www.hhk.nl/israel/live-event) te volgen zijn. Het
belooft een mooie avond te worden met boeiende
sprekers, een actueel onderwerp en ook de mede-
werking van een kinderkoor dat Israélische liederen
zal zingen. We hopen dat velen deze avond zullen
meebeleven. De opbrengst zal zijn voor de projec-
ten die we als commissie steunen.



