
Zicht op Israël

Meer over
Israël

In een van de vorige nummers van ‘Zicht 
op de Kerk’ is verteld dat een werkgroep 
van start is gegaan en geschreven over 
de activiteiten van deze werkgroep. 

Erik van Heteren
voorzitter werkgroep commissie Israël 

Dimona in de Negev woestijn  Israel
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Vorig jaar werd op 23 juni de eerste Landelij-
ke Israël-dag gehouden. Deze dag is gehou-
den in Putten. Bemoedigend was dat er uit 
het hele land mensen gekomen zijn om de 
dag bij te wonen. Bemoedigend waren ook 
de reacties die wij kregen. Vanuit de con-
tacten die gelegd zijn, zijn inmiddels twee 
nieuwe werkgroepen opgericht. In de classis 
West en in de classis Noord. Deze werkgroe-
pen worden momenteel verder uitgebouwd 
en zij hopen dit jaar in hun eigen regio activi-
teiten te organiseren.

Alle activiteiten die deze werkgroepen gaan 
ontplooien, zullen ondersteund worden door 
middel van de website van de Hersteld Her-
vormde Kerk. Op termijn is het de bedoeling 
dat het aantal werkgroepen uitgebreid wordt 
in de overige classes, zodat er een landelijke 
netwerk ontstaat. Een van de activiteiten van 
de werkgroepen is: het houden van bijeen-
komsten om de gemeenten bewust te maken 
van de plaats die Israël in het wereldgebeu-
ren heeft, en de blijvende trouw van God 
aan Israël. 

De werkgroepen zullen zang- en orgelavon-
den organiseren. Verder zijn er plannen om 
op termijn cursussen te organiseren met 
diverse onderwerpen en sprekers. De op-
brengsten van alle activiteiten zullen bestemd 
worden voor onder andere het inloophuis van 
Dimona waar Albert en Esther Knoester wer-
ken. Het inloophuis is gecreëerd in een win-
kelcentrum van de stad. De plaats Dimona 
ligt in de Negev-woestijn en telt circa 35.000 
inwoners. Voor mensen die eenzaam zijn of 
het moeilijk hebben, is bij Albert en Esther 
een plaats voor ontmoeting en een luisterend 
oor. Verder ondersteunen zij Messias- belij-
dende Joden in hun opdracht om de ‘verloren 
schapen’ van het huis van Israël in aanraking 
te brengen met de blijde boodschap. 

De opbrengsten zijn ook bestemd voor de uit-
breiding van Messiasbelijdende gemeenten. 
Zij hebben fi nanciële ondersteuning nodig, 
doordat deze gemeenten groeien en zij zelf 
de kosten die dit met zich meebrengt, niet 
kunnen betalen. Ook het e-bookproject van 
ds. D. Zadok wordt door de werkgroepen van 
de commissie Israël ondersteund. Wij hopen 
hier te zijner tijd meer over te vertellen.

De jaarlijks terugkerende Israëlzondag 
heeft ook onze aandacht als een aparte 
markering in het kerkelijke jaar. Wij horen 
dan de boodschap van God betreffende het 
Joodse volk, bidden voor hen en doen hun 
christelijke handreiking. Zij zijn immers het 
volk dat de Heere verkoren en liefgehad 
heeft boven alle andere volken (Deut.7:7-8). 
Het bestaan van het volk Israël is gegrond 
op Gods verbond. Hij maakte dat verbond 
reeds met Abraham en beloofde hem dat 
hij hem tot een groot volk zou maken 
(Gen.12:2). Abraham zou tot een zegen 
gesteld worden voor alle geslachten van de 
aardbodem. Ondanks het nee-zeggen tegen 
Jezus Christus en het verwerpen van Israëls 
eigen Messias!

De toorn van God hierover betekent niet het 
defi nitieve einde voor Israël (Rom.11:11-
31. De kerk moet er rekening mee houden 
dat het volk van Israël tot op de huidige dag 
bewaard is onder de volken. Het is bemoe-
digend om te zien dat de Joden massaal te-
rugkeren naar het land van hun vaderen. En 
dat er toenemende belangstelling is voor de 
Messias, en mensen daadwerkelijk bekeerd 
worden. 

Er zal een dag komen dat ‘de Geest van de 
genade en van de gebeden’ over hen wordt 
uitgestort. 

 ‘Zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij 
doorstoken hebben; en zij zullen over Hem 
rouwklagen als met de rouwklage over een 
enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk 
kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een 
eerstgeborene’ (Zach.12:10).

Dan, pas dan, zal het Joodse volk zijn ge-
schiedenis geheel begrijpen. Dan zullen 
zij de draagwijdte en de bedoeling daarvan 
inzien en begrijpen in het licht van de Heere 
Jezus. Ze zullen zien dat het eeuwenoude 
Joodse verlangen hunen de verwachting - na-
melijk een zegen te zijn voor alle volken van 
de aarde - vervuld is door Jezus, de Messias. 
Zij zullen zien dat een ontelbare menigte van 
heidenen, uit alle talen en volken, door Hem 
gered is. Al die mensen zijn door Hem tot 
God gebracht en gemaakt tot deelgenoten 
van het rijk van Israël.
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