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Zicht op Israël

de burgerlijke overheid afgesproken 
om weer een paar halve dagen open te 
gaan. Mensen weten de weg naar het 
inloophuis te vinden! Het inloophuis 
in Dimona is een prachtig voorbeeld 
van een project dat door de commissie 
Israël is geïnitieerd en waar inmiddels 
vele vrienden, en ook andere stich-
tingen, de schouders onder hebben 
gezet. Bij veel lezers van Zicht op de 
Kerk is de commissie Israël inmiddels 

De vervolgde kerk in 
Israël

Waar denkt u aan als het over vervolging gaat? 
Aan welk land? En wie zijn het dan die het de 
kerk moeilijk maken? Uw eerste gedachten gaan 
waarschijnlijk niet uit naar Israël en naar het 
Joodse volk. 
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M
aar in Israël is er ook 
sprake van vervolging. 
U hebt misschien de 
verhalen in de krant 

gelezen over de demonstraties in Di-
mona. Een deel van de orthodox Jood-
se bevolking was het niet eens met de 
opening van het inloophuis. Achteraf 
blijkt hoeveel vooroordelen er leven 
onder Joden over christenen, die naast 
de werkelijkheid zijn. Dus daar is nog 
heel wat werk te doen! Het was een 
ongelukkige samenloop van omstan-
digheden. Tegelijk met de opening van 
het inloophuis werd er door Jehova’s 
Getuigen een �yeractie gehouden. 
In Dimona dacht men dat dit met 
het inloophuis te maken had en de 
vlam sloeg in de pan. Niets gebeurt er 
echter buiten de besturing en leiding 
van de Heere en daarom mogen we 
ook niet spreken van een ongelukkige 
samenloop van omstandigheden. Als 
wij nu zien wat het heeft uitgewerkt, 
is er alleen maar verwondering! Albert 
en Esther Knoester die het inloophuis 
runnen, hebben ineens veel bekend-
heid gekregen en worden regelmatig 
op straat aangesproken. Ook het 
inloophuis is hierdoor op de kaart 
gekomen. Inmiddels is in overleg met 

Het inloophuis in Dimona met de wandschildering van het hert uit Ps. 42

bekend. Maar door het grote aantal 
stichtingen en organisaties dat zich 
voor Israël inzet, wordt soms door het 
bos niet meer de boom van de com-
missie Israël gezien.

Evenals de commissie zending en 
de commissie evangelisatie werkt de 
commissie Israël onder de verant-
woordelijkheid van de synode van de 
Hersteld Hervormde Kerk. Vanuit 
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Diaconaal project voor teruggekeerde Joden uit Jemen

Als commissie 
Israël vallen wij ook 
onder de commissie 
toezicht en financiën 
die meekijkt bij de 
financiële stromen 
binnen de kerk.

de synode worden de kaders bepaald 
waarbinnen de commissie haar werk 
doet. Tevens is de commissie verant-
woording schuldig aan de synode. De 
commissie Israël is verantwoordelijk 
voor het gestalte geven aan de roeping 
die de kerk heeft ten aanzien van het 
Joodse volk. Dat kan alleen binnen de 
kerk worden gedaan. Vandaar dat de 

commissie Israël onder de verantwoor-
delijkheid van de synode valt. En zoals 
de commissie zending ook samen-
werkt met de generale diaconale com-
missie doen wij dat ook als commissie 
Israël. Ons eerste diaconale project in 
Israël is inmiddels een feit. Een groep 
Joden uit Jemen, die teruggegaan zijn 
naar hun vaderland, zij hebben ‘aliyah’ 

gemaakt (terugkeer van Joden naar 
hun thuisland), heeft in de winter 
gebrek aan dekens, kachels en voed-
sel. Zij hebben alles achter moeten 
laten en worden in Israël opgevangen 
om daar een plaats in de maatschappij 
te krijgen.

Als commissie Israël vallen wij ook 
onder de commissie toezicht en �-
nanciën die meekijkt bij de �nanciële 
stromen binnen de kerk. Zo vindt er 
vanuit CTF overleg plaats over het 
collecterooster dat naar alle gemeen-
ten wordt gestuurd, zodat er geen con-
�icten ontstaan over voor welk doel 
wordt gecollecteerd. Inmiddels heeft 
de commissie Israël, hoewel de jong-
ste loot aan de stam, haar positie in de 
kerk gekregen en zien wij ook steeds 
meer dat gemeenten collecteren voor 
het werk dat de commissie Israël na-
mens de kerk mag doen. Daar zijn wij 
dankbaar voor. Hierdoor worden de 
leden van de gemeenten betrokken bij 
het werk in en de liefde voor Israël. 
Als leden van de commissie Israël wil-
len wij u dan ook graag meenemen in 
onze roeping als kerk ten aanzien van 
Israël. Wellicht een prachtige invul-
ling voor een gemeenteavond of oude-
renbijeenkomst. Binnenkort zullen wij 
ook met een werkgroep van start gaan 
om het werk van de commissie Israël 
onder de aandacht te brengen. Opdat 
het gebed voor de ‘beminden om der 
vaderen wil’ wordt verlevendigd en 
opdat, zoals Paulus schrijft, het gebed 
dat wij voor hen doen, tot hun zalig-
heid is’ (Rom. 10: 1).


