Zicht op de vrouwenbond

Geschiedenis

Al vanuit de Middeleeuwen is bekend
dat duizenden mensen uit India (van-
daar nog steeds hun donkere huids-
kleur) naar Europa kwamen. Deze
groepen trokken naar het westen en
verdienden hun geld met handel, diver-
se ambachten en vermaak met muziek.
Het waren vaak kundige vaklieden,
stammend uit de laagste kasten, de on-
aanraakbaren, met specialisaties zoals
metaalbewerking of paardentemmerij.
Het is bekend dat zij niet onbemid-
deld waren. In Europa aangekomen,
vestigden deze zigeuners zich eerst op
de Balkan, waarna zij zich verder over
Europa verspreidden.

Rond 1400 kwamen deze groepen in
een negatief daglicht te staan; door de
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kerk en overheid werden ze als heide-
nen beschouwd. Vanaf toen nam hun
welvaart enorm af. Uiteindelijk heeft
dit geleid tot de neerwaartse spiraal
van armoede waarin dit volk is terecht-
gekomen. Hun aantal is toegenomen,
maar niemand weet precies hoeveel
zigeuners er nu in Europa leven. De
schattingen lopen uiteen van 7 tot wel
14 miljoen waarvan de meesten op

de Balkan en in de voormalige Oost-
bloklanden leven.

Net voor en tijdens de Tweede Wereld-
oorlog werden in Auschwitz en andere
concentratiekampen ongeveer een mil-
joen zigeuners vermoord als proef voor
de vernietiging van de Joden.

De zigeuners werd geen grondbezit
gegund. In het verleden waren ze no-

P. Joppe-de Waard

Altijd behandeld worden als
tweederangsburger, daarom
wordt er op je neergekeken. Niet
naar school mogen, als gevolg
daarvan niet kunnen/mogen
werken. Dit is in Nederland
ondenkbaar. Zo niet voor de vele
zigeuners die in Roemenié leven.
Zij ervaren dit dagelijks.

maden, woonden niet lang op een plek
en reisden ze weer verder.

De volkerenmoord onder de nazi’s is
het trieste dieptepunt in de geschiede-
nis van de zigeuners, maar beslist niet
het eindpunt. Ook nu is er nog volop
uitsluiting, discriminatie en racisme.

Arm...

Roemenié is een land dat als EU-lid-
staat aan een behoorlijke inhaalslag
bezig is, maar helaas profiteren daar
lang nog niet alle inwoners in dat land
van. De Roemeense regering pronkt
met economische groei en die is er
inderdaad, maar het verschil tussen rijk
en arm wordt alleen maar groter.

15



Van de
redactie
A. Rijken-Ubak

n deze bijdrage van de Vrouwen-

bond kunt u naast de bekende

'Dauwdruppeltjes' een mooi
artikel over de zigeuners in Roemenié
lezen.

Zicht op de Kerk heeft voor deze uit-
gave het thema: ‘Rust’.

Dat zoeken we allemaal, maar het

is toch alleen maar te vindwen bij

de grote Rustaanbrenger: de Heere
Jezus. We denken aan de woorden
van Augustinus: Onrustig is ons hart,
tot het rust vindt in u, o Heere. In
Hebreeén 4:9 staat voor wie die rust
is: Er blijft dan een rust over voor het
volk Gods. Dat is volgens de kantte-
kening een rust boven de rust van het
land Kanain en van de zevende dag.
Het is de geestelijke en eeuwige rust

voor de ware gelovig

De Heere geve dat ook wij die rust
mogen kennen en dat we met David

mogen zingen:

Dat vreed’, en aangename rust,
En milde zegen u verblij’;
Dat welvaart in ww vesting zij,

In ww paleizen vreugd en lust.

Om vriend en broed'ren spreek ik nu:

De vrede zij en blijv’in u;

Nooit moet haar nijd of twist verkloeken;
Om s HEEREN huis, in u gebouwd,
Waar onze God Zijn woning houdt,

Zal ik het goede voor u zoeken (Ps.122).

Voor alle data geldt: Deo Volente
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Ook hier is het contrast zichtbaar

Tegenwoordig wonen vele zigeuners
bij elkaar in dorpen maar ook in (krotten)kampen
en zelfs op de vuilnisbelt.

In de dorpjes gaat het nog een beetje,
daar staan huisjes voor zover je het
dikwijls huisjes mag noemen. Maar
dan in de kampen, het is onbeschrij-
felijk wat een ellende en armoede
daar heerst. Grote gezinnen wonen in
bouwvallen en zelf getimmerde hou-
ten optrekjes. Bouwvallen zonder ra-

men en deuren en in de winter vriest
het soms meer dan 20 graden. Het is
voor ons niet in te denken: als je je
geld uitgeeft aan voedsel, kun je geen
brandhout kopen; koop je voedsel of
brandhout, dan heb je geen geld voor
medische zorg. Ze worden beschouwd
als de armsten van Europa.




Wonen op de vuilnisbelt

Straatarm...

naar menselijke maatstaven. ..

...maar toch rijk!

Maar velen van hen zijn rijk. ..

geestelijk rijk.

Op meerdere plaatsen zijn zigeuners
tot het geloof gekomen en vormen
een kerkelijke gemeente. Deze

kan bijvoorbeeld tot de Biserica
Evanghelica Romana, een Protestants
Kerkgenootschap dat sinds 1920 in
Roemenié bestaat, behoren maar ook
tot de Biserica Crestina Baptista, een
Baptisten Kerkgenootschap.

Zigeunerdorp

Laten we als voorbeeld eens een kijkje
nemen in een baptisten-gemeente in de
omgeving van Cluj.

Deze gemeente bestaat uitsluitend uit
zigeuners en het bijzondere is dat de
predikant zelf een zigeuner is. Niet
opgevoed met de Bijbel liep hij eens uit
nieuwsgierigheid een kerk binnen. Daar

werd hij door de Heere Zelf in het hart
gegrepen en ontstond de behoefte om
ook anderen van Hem te gaan vertellen.
En dat gebeurt nu ook. Samen met an-
dere mannen uit de gemeente worden
zigeunerkampen bezocht. Daar wordt
gezongen en verteld over de Heere en
Hij wil dit werk zegenen.
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Interieur van een kerk
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Huibi I

Niet alle kerken zien er armoedig uit

Zigeuners staan niet bekend als eer-
lijk en betrouwbaar. Maar daar wordt
ervaren wat wij zingen met Psalm 22
het 14e vers:

En, waar men ooit de wildste

volken vond,

Zal God ontvangen

Aanbidding, eer en dankb're
lofgezangen.

Kerk in aanbouw

Steeds meer mensen komen naar de
kerk. Als de afstand naar de kerk te
groot is, wordt er in het dorp/het kamp
zelf kerk gehouden, in de buitenlucht
of in een woning.

Zo ontstaan steeds meer gemeenten.
Geld om dan zelf een kerk te bouwen
hebben ze niet. In Nederland worden

kerkgebouwen gesloten en verkocht
omdat er bijna geen mensen meer
komen. Heel triest. Toch zit er soms
ook een mooie kant aan. Van een
gedeelte van de opbrengst van de ver-
koop van een kerkgebouw hier in ons
land, wordt nu in Roemenié een kerk

gebouwd. De Heere heeft ruimte ge-
maakt: Rehoboth!

Hek er om heen, heel belangrijk!
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Tijdens de kerkdiensten wordt veel
gezongen. De Psalmen zijn niet in de
Roemeense taal berijmd. Men zingt,
vol overgave, andere liederen met als
begeleiding vaak een accordeon, soms
ook met meerdere andere muziekin-
strumenten erbij. De inhoud van de
prediking is voluit Bijbels. Het kan
gebeuren dat meerdere ouderlingen
in een dienst een preek houden en de
dienst langer dan anderhalf uur duurt.
Niemand die daarover moppert. Ook
door de week worden kerkdiensten
belegd, die goed bezocht worden.

Inkomsten

Verschillende gemeenten beheren
een kringloopwinkel. Enkele men-
sen (gemeenteleden) vinden hierin
een inkomen als winkelverkopers

en beheerder van opslagruimte. De
opbrengst komt weer ten goede aan
de kerkelijke gemeente. Met deze
inkomsten kunnen bijvoorbeeld de
kosten voor de energie (gas, elektra,
water) van het kerkje worden betaald.
In sommige van deze winkels kan het
gebeuren dat er mensen in de winkel
komen die niet tot de kerk behoren,
dan ontvangen die bij het verlaten van
de winkel een evangelisatie folder. Op
deze wijze komen steeds meer zigeu-
ners in contact met Gods Woord en
70 komen er ook weer naar de kerk.

Kinderen

Ook aan de kinderen wordt gedacht.

Zij bezoeken de zondagsschool van de
kerk waar ze Bijbelverhalen horen en
Bijbelse liederen zingen.

In de zomer krijgen de kinderen de
gelegenheid om enkele dagen of een
week door te brengen in een kamphuis.
Op verschillende plaatsen in Roemenié
(veelal in de bergen) bevinden zich deze
kamphuizen. Hier worden congressen
gehouden maar ook kinderkampen. Zeer
arme (zigeuner)kinderen mogen hier

een week verblijven. Tijdens deze week
wordt heel veel aan Bijbelstudie gedaan
maar is er ook tijd voor zingen met elkaar
en ontspanning.

Helaas is het een gewoonte dat zigeuner-
meisjes trouwen als ze 12 of 13 jaar oud



Zie, een zaaier ging uit om te zaaien
met de het doel dat er geoogst mag
worden. Zo wordt ons het Woord ver-
kondigd opdat het vruchten zal voort-
brengen. De Heere wil nog arbeid aan
onze ziel besteden en roept ons toe:
wendt u naar Mij toe en wordt behou-
den. Een deel van het zaad viel op de
weg waar het bleef liggen, totdat de
vogels kwamen om het weg te pikken.
Is dit niet het beeld van een mens die
onder Gods Woord komt, maar er geen
acht op slaat? Een ander deel viel op
rotsachtige grond, waar het snel op-
groeide. Het ziet er veelbelovend uit.
Maar de landman komt en schudt zijn
hoofd. Het groeit wel snel, maar het
heeft geen diepte van aarde en als de
zon opkomt verdort het en gaat verlo-
ren.

Hoe is dat bij u en mij? Heeft het
Woord bij ons ingang gevonden en in
de diepte wortelen geschoten? Er was
ook zaad dat viel tussen de doornen.
Daar kreeg het geen licht en vocht,

Tenslotte

Gelukkig ligt Roemenié ver weg en
komen we hier geen arme zigeuners
tegen. Of...denkt de Bijbel daar anders
over? In 1 Korinthe 12:12-27 schrijft
Paulus dat zowel de plaatselijke ge-
meente als de wereldwijde kerk van
Christus bestaat uit veel totaal ver-

zijn (of nog jonger). Dat een meisje van

13 jaar al twee kinderen heeft, kijkt men
daar niet van op. Ook in de kerkelijke
gemeenten gebeurt dit. Eén van de
predikanten heeft de strijd hiertegen
aangebonden. Hij wil dat ze niet voor
hun 18e jaar trouwen. Dit gaat niet zo
gemakkelijk. Na 10 jaar is het nu zover
dat de meisjes 16 of 17 zijn als ze trou-
wen. Maar hij gaat door tot ze niet voor
hun 18e trouwen!

daarom verstikte het en gaf geen
vrucht. [s dat bij ons ook zo dat de
zorgvuldigheden des levens ons zo in
beslag nemen: wat zullen wij eten, wat
zullen wij drinken, waarmee zullen wij
ons kleden?

Is er dan helemaal geen vrucht voor de
hemelse Landman? Gelukkig wel, daar
zorgt Hij Zelf voor.

Want er is zaad dat in een weltoebe-
reide aarde valt, daar is geploegd en
geégd. Het wordt bevochtigd door het
werk van de Heilige Geest. Dat zaad
schiet wortel in de diepte en brengt

bij het opwassen vruchten voort. Daar
wordt droefheid naar God geboren.

Ze gaan ontdekken dat ze God missen
en niet meer kunnen missen. Als dan
de Zon der gerechtigheid er op gaat
schijnen, gaat het harde hart breken
en komt er vrucht. Eerst heel klein en
teer, maar er komt vrucht.

Een boom wordt aan zijn vruchten ge-
kend. Dat zijn geen vruchten die ze zelf
voortbrengen, maar dat zijn vruchten

schillende leden.

Ons lichaam bestaat uit veel ver-
schillende delen, zowel zichtbaar als
onzichtbaar. Maar al die delen vormen
wel dat ene lichaam. Zo is het ook in
de gemeente, zowel plaatselijk als we-
reldwijd. De kerk bestaat uit verschil-
lende leden, maar samen vormen ze die
ene kerk van Christus. De vervulling
met de Heilige Geest is wat ons met
elkaar verbindt.

Er is alle ruimte voor verschillen tussen
de christenen. Die ruimte wordt dan
juist als een geweldige rijkdom beleefd:
het oog, het oor, de hand en de voet,

ze zijn zo verschillend, maar ze hebben
elkaar nodig om dat ene lichaam te
vormen. En daarbij stroomt hetzelfde
bloed door hun aderen, dezelfde liefde
drijft hen. Omdat de christenen in
Roemenié anders zijn, vullen we elkaar
juist met onze verschillen zo mooi aan.
We hebben elkaar nodig, we kunnen
zoveel van elkaar leren.

Kunnen wij van hen leren?

Een jonge man, getrouwd, met een
dochtertje, had geen werk. Dat bete-
kent in Roemenié ook geen inkomen.
Met de tranen in zijn ogen stond hij te

Dauwdruppeltjes

Zie, een zaaier ging
uit om (e zaaien

Markus 4:3b

uit Hem. De Heere zegt in Matthéiis
25: Gij hebt Mij te eten gegeven, Mij
drinken gegeven, Mij geherbergd, Mij
gekleed en Mij bezocht in de gevange-
nis. Maar dan kunnen ze niet anders
zeggen als: Heere wanneer hebben wij
dat gedaan? Dan zal de Heere zeggen:
zo gij dat één van deze Mijn broeders
hebt gedaan, zo hebt gij dat Mij ge-
daan. Hun werken durven ze niet te
houden voor vruchten als voor Hem
gedaan.
Hoe is dat bij ons? Heeft Gods Woord
in ons leven al vruchten der bekering
waardig voortgebracht?
Het kan nu nog, wij zijn nog in het he-
den der genade. Gebruik de genadetijd
die u geschonken wordt.

A.C. van Ark-van de Steeg

vertellen dat hij vijftien keer gesollici-
teerd had. Vijftien keer was hij afgewe-
zen. Waarom? Hij stond maar over zijn
gezicht te wrijven, black, black, (zwart,
zwart), met andere woorden omdat

hij een zigeuner is. Maar...de Heere

is goed, zo zei hij. Aan Hem zal het
niet liggen, Zijn Naam moet grootge-
maakt worden!

Een vrouw, alleen. Geen familie, geen
naaste buren. Ziek. Kan bijna niet meer
lopen. Vaak geen geld. Vaak geen eten
meer. Maar...elke zondag gaat ze naar
de kerk. Doordat ze bijna niet meer
kan lopen, doet ze hier twee 4 twee en
een half uur over. En terug ook weer.
Ze wil naar de kerk om de Heere te
danken dat Hij zo goed voor haar is!
Danken wij de Heere ook voor het vele,
vele goede dat Hij ons geeft? Bidden
we dan ook voor deze christenen, deze
leden van hetzelfde Lichaam waarvan
de Heere het Hoofd is?

Want Hij regeert en zal Zijn al-
macht tonen;

Hij heerst, zover de blindste
heid’nen wonen,

Tot Hem bekeerd.



Mededelingen

Bijbelstudieboekje seizoen 2020-2021

Alle boekjes uit voorgaande jaren zijn uitverkocht, behalve het boekje over
Esther, Mozes en Jakobus. U kunt bovengenoemde boekjes bestellen bij: a.rij-

ken-ubak@solcon.nl | Tel. (0418) 723034.
De prijs is € 4,- voor de boekjes over Esther en Mozes .

De prijs voor het boekje over Jakobus is € 4,-- voor leden en voor niet-leden

€ 5,- (alle prijzen zijn inclusief verzendkosten).

Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

e Toerustingsdagen zijn

op 19 maart in Ridderkerk

en op 26 maart in Elspeet.
Mw. Els Hogendoorn van ‘Woord en
Daad’ zal spreken over: ‘Hoe gaan
we om met Gods schepping’.

In het voorjaar verschijnt er een
nieuw Bijbelstudieboekje met als

onderwerp: ‘Het leven van David’.

Ook zijn er de voorbereidingen voor
de Huishoudelijke Vergadering. Die
vindt plaats op 23 april in Lunte-
ren. Op deze dag legt het bestuur
verantwoording af over het door
haar gevoerde beleid. Deze bijeen-
komst is bedoeld voor bestuursleden
van de aangesloten verenigingen.
De spreker is ds. N.P.J. Kleiberg uit

Ons nieuwe Bijbelstudieboekje voor het komende seizoen 2020-2021 ver- Veenendaal. In het landelijk be-

schijnt dit voorjaar en gaat over het leven van David. Het wordt geschreven stuur is dit jaar onze 2e presidente

door verschillende (emeritus)predikanten, op alfabetische volgorde, uit de mw. A. Rijken-Ubak aftredend en

Hersteld Hervormde Kerk.

Agenda

herkiesbaar. Wij hebben een uitste-
kende 2e presidente en zijn daarom
dankbaar en blij dat ze zich herkies-
baar stelt. Volgens de statuten moet
er een tegenkandidaat zijn. Mw. J.
Kuintjes-van Wijnen uit Zuilichem

19 maart 2 april heeft zich hiervoor beschikbaar
Ouddorp  Regioavond Zuid-West Ridderkerk: Regioavond West gesteld. Hartelijk dank voor uw
Spreker:  ds. K. den Boer Spreker:  ds. D. Heemskerk bereidwilligheid.
Onderwerp: Klein schakeltje uit Han-  Aanvang:  19.45 uur

delingen' Op de Bondsdag is het project

16 april ‘Kinderwerk in Suriname’ gestart.

19 maart Elspeet:  Regioavond Het doel is geld in te zamelen wat
Ridderkerk: Toerustingsdag voor alle Noord-Veluwe gebruikt wordt voor les- en verwer-

leden Spreker:  ds. D. Zoet kingsmateriaal op de club en kinde-
Spreker:  mw. Els Hogendoorn van revangelisatie. Het is bijzonder dat

"Woord & Daad' 23 april wij nu voor de Zending in Suriname

Onderwerp: 'Hoe gaan we om met
Gods schepping?'

26 maart
Elspeet:  Toerustingsdag voor alle
leden

mw. Els Hogendoorn van

"Woord & Daad'

Onderwerp: 'Hoe gaan we om met

Spreker:

Gods schepping?'

Lunteren: Huishoudelijke
Vergadering
Spreker:

Ds. N.PJ. Kleiberg

ons steentje bij mogen dragen. Har-
telijk aanbevolen.

Kopij voor het volgende blad kunt u voor 23 maart e-mailen naar:

a.rijken-ubak@solcon.nl

Tevens kunnen de berichten voor de website naar bovengenoemd e-mailadres ge-
stuurd worden. e-mail secretaresse HHV: cbhovestadstoffer@solcon.nl

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende fotokaarten te koop!




